
Hierbij onze 47e nieuwsbrief met de titel: Hotel-café-winkel-bakkerij-maalderij Van 

de Ven. 

In 1923 bouwde het echtpaar Martinus en Theodora Anna van de Ven-Reijneneen 

hotel-café-bakkerij en levensmiddelenwinkel in De Rips. In 1934 begon zoon Jas hier 

een bedrijf in opslag en verkoop van meel. Later kwam er nog een maalderij en de 

verkoop van brandstoffen bij. 

In 1949 werden de maalderij en de brandstoffenhandel verkocht aan de familie 

Gerrits. Enkele jaren later, 1952, werden de winkel en bakkerij verkocht aan de familie 

Stevens. En in 1956 werd het hotel-café complex verkocht aan Van Dijck's Limonades 

te Helmond. Die het vervolgens aan de horecaondernemer Willem van Dijk uit 

Helmond verpachtte.  

Vanwege de vele ernstige en ongelukken met dodelijke afloop die op dit kruispunt 

gebeurden, besloot de provincie om dit gebouw in 1973 aan te kopen en af te 

breken. Desondanks werd dit kruispunt niet veiliger. Dit gebeurde pas toen in 1999 

een rotonde werd aangelegd. 
 


